
Herder van mensen, 
die ons leven bewaren wilt, 

wij danken U 
dat het onaanzienlijke 

voor U niet te gering is 
om uw trouw aan ons bekend te maken. 

Geef dat wij onze hoop gevestigd houden 
op Jezus, de zoon van Maria, 

en wij in zijn voetspoor  
het leven mogen binnengaan, 

vandaag en alle dagen die komen.. 
 

Toch neem Ik David niet mijn trouw en liefde af. 
Ik handhaaf mijn verbond, mijn woord dat Ik hem gaf. 
Zo waar Ik heilig ben, Ik zal de waarheid spreken. 
Ik kan, Ik zal mijn eed aan hem gedaan niet breken. 
Zijn nageslacht regeert zolang de zon zal schijnen. 
Zoals de maan zal nooit zijn koninkrijk verdwijnen.’ 

Gebed van de Dag donderdag 24 december 2020    
1 dag voor kerst  -  kerk open 8.30 – 9.00 uur 

Aansteken van een kaars en een moment van stilte   

Opening:  Wait for the Lord  
 
 
 
 
 
 
 
 
Luisterlied  Magnificat Primi Toni - Giovanni Pierluigi da Palestrina (lofzang van Maria) 
https://www.youtube.com/watch?v=j9naa5YvyDU&feature=youtu.be   
 

Schriftlezing Zacharia 8:1-8 
(Deze dagen voor kerst lezing uit de profeten met Beloften waar de Engel in het bericht bij Maria op doelt) 

 
STILTE  
 
Psalm 89:9 (De Nieuwe Psalmberijming) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Gebed  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Persoonlijk gebed 
Onze Vader… 

Afsluiting 

 

 

 

kaars doven 

De genade van Jezus 
de liefde van de Vader 
en de gemeenschap van de Heilige Geest 
zij met ons. 

Lukas 1:37  

Want geen ding zal bij 

God onmogelijk zijn. 

https://www.youtube.com/watch?v=j9naa5YvyDU&feature=youtu.be


 


